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	‘Satan	beeft	als	hij	ook	maar	de	zwakste	gelovige	op	haar	knieën	ziet,	want	hij	weet	dat
hij	geen	kracht	heeft	tegen	onze	gebeden’

Kun	je	je	dit	voorstellen,	dat	zelfs	jou	zwakke	gebedsleven,	onze	vijand	doet	beven?	Realiseer
je	je		dat	onze	vijand	vaak	meer	gelooft	in	de	kracht	van	gebed	dan	wijzelf?	Aha,	dat	verklaart
waarom	we	zoveel	strijd	ervaren	op	ons	gebedsleven:	de	boze	is	erop	uit	ons	gebedsleven	te
roven,	zodat	ons	geestelijk	leven	droog	komt	te	staan.

‘Een	dief	komt	alleen	om	te	roven,	te	slachten	en	te	vernietigen,	maar	IK	ben	gekomen	om
leven	te	geven	in	al	zijn	volheid.’	Joh.	10:10

Wanneer	we	dit	herkennen,	moeten	we	weerstand	bieden	en	terugnemen!

‘Onderwerp	u	dus	aan	God	en	verzet	u	tegen	de	duivel,	dan	zal	die	van	u	wegvluchten.’	Jac.	4:7

Hier	zien	we	dat	bidden	(ons	aan	God	onderwerpen)	en	weerstand	bieden	hand	in	hand	gaan.
Gevolgd	door	een	belofte	van	verbondheid	met	de	Heer:	‘nader	tot	God,	dan	zal	Hij	tot	u
naderen’	Jac.	4:8

Het	is	van	groot	belang	om	waakzaam	te	zijn,	in	en	over	ons	gebedsleven,	want	het	is	onze
grote	schat!

blijf	bidden	en	blijf	daarbij	waakzaam	...’	Kol.	4:2

Waakzaam	zijn	betekent	alert	zijn,	ons	bewust	zijn	van	gevaar.	Onze	vijand	is	realiteit,	maar
Jezus	overwinning	over	hem	is	nog	een	grotere	realiteit!	We	zijn	dus	niet	onder	de	indruk	van
de	vijand,	maar	wel	van	Jezus!

Het	is	goed	om	te	bidden	voor	onderscheidingsvermogen,	zodat	we	de	strategieën	van	de	boze
snel	ontmaskeren	en	zijn	leugens	kunnen	ontkrachten	met	Gods	waarheid	die	ons	vrijmaakt.

Jezus	werd	ook	verzocht,	in	de	woestijn,	door	de	boze.	Van	Hem	leren	we	om	weerstand	te
bieden	en	dat	adhv	Zijn	Woord.

‘Trek	de	wapenrusting	van	God	aan	om	stand	te	kunnen	houden	tegen	de	listen	van	de	duivel.
…Neem	daarom	de	wapens	van	God	op	om	weerstand	te	kunnen	bieden	op	de	dag	van	het
kwaad,	om	goed	voorbereid	te	kunnen	standhouden’.	Efeze	6:11,13

We	hebben	een	complete	geestelijke	wapenrusting,	om	ons	te	wapenen	en	waarin	Gods
Woord	een	cruciale	rol	speelt!	Daarom	dat	we	bij	Moeders	in	Gebed	ook	steeds	bidden	met
Gods	Woord.

Wanneer	ik	strijd	ervaar	in	mijn	gebedsleven,	dan	helpt	het	mij	om	te	bidden	met	de	4	stappen,
om	gefocust	te	blijven	en	door	de	weerstand	heen	te	breken.	Ook	samen	bidden,	maakt
natuurlijk	nog	sterker;	dat	maakt	onze	MIG-gebedsuurtjes	zo	krachtig!

Net	zoals	Jozua,	trekken	we	samen	ten	strijde,	in	gebed,	om	het	beloofde	land	terug	te	nemen.
Ook	aan	ons	zegt	de	Heer:

‘Ik	gebied	je	dus:	wees	vastberaden	en	standvastig,	laat	je	door	niets	weerhouden	of
ontmoedigen,	want	waar	je	ook	gaat,	de	Heer,	je	God,	staat	je	bij!’	Jozua	1:9

Het	gebedsplan	van	november

Hier	vind	je	het	gebedsplan

Ontmoet	ik	je	daar?
Dit	jaar	zullen	we	weer	met	onze	MIG-stand	vertegenwoordigd	zijn	op	de	Vlaamse	Familiedag,
1	nov	in	Malle.

Kom	zeker	eens	langs!	In	de	namiddag	zullen	we	ook	een	workshop	verzorgen,	om	16u30.
Welkom	in	lokaal	D23!	Volg	deze	link	om	meer	info	terug	te	vinden.

Ook	op	11	november	zullen	we	vertegenwoordigd	zijn	op	de	VVP	Ontmoetingsdag,	in	Leuven.
We	hopen	jullie	daar	te	ontmoeten!	Alle	info	over	dit	event,	vind	je	hier	terug.

Onze	missie	en	ondersteuning
Moeders	in	Gebed	is	een	gebedsnetwerk	dat	bidt	voor	de	kinderen	en	de
scholen;	zodat	Bijbelse	waarden	en	normen	de	leidraad	zullen	worden.

Onze	wens	is	moeders	op	te	roepen	voor	gebed	totdat	iedere	school	op	de
wereld	is	bereikt.	Ons	doel	is	dat	onze	kinderen	mogen	opgroeien	in	de
vreze	des	Heren	en	dat	elke	school	in	België	gebedsdekking	zal	krijgen.

De	werking	van	Moeders	in	Gebed	is	totaal	afhankelijk	van	gebed.	We	geloven	dat	door	gebed
alles	tot	stand	komt.	Voor	werkingsmiddelen	zijn	we	afhankelijk	van	giften.

Jouw	gift	maakt	een	verschil!	Onze	werking	breidt	zich	uit	over	heel	België.	Daar	komen	extra
kosten	bij	kijken,	zoals	bv.	het	investeren	in	meertalige	materialen	en	onze	interne	werking.
Deel	jij	onze	visie	en	wil	je	een	aandeel	hebben	in	deze	missie	d.m.v.	gebed	en	financiële
steun?	We	zijn	jullie	die	geven	en	de	Heer,	die	jullie	hart	beweegt,	ontzettend	dankbaar

hiervoor!
	

Ons	rekeningnummer	:	BE66	9731	3761	4843

Heb	je	een	vraag,	of	wil	je	meer	weten,	neem	dan	contact	op	via	e-mail	met	Els:
els.blondeel@momsinprayer.eu

Wil	je	graag	onze	maandelijkse	update	ontvangen,	neem	dan	contact	op	via	e-mail:
administration.be@momsinprayer.eu
	
Voor	bestelling	materialen,	neem	contact	op	via	e-	mail	met	Chris:
material.be@momsinprayer.eu
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	els.blondeel@momsinprayer.eu	toe	aan	uw	adresboek.
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