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MOEDERS IN GEBED
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WWW BELGIUM.MOMSINPRAYER.EU

Bidden veor kinderen en scholen
Pricns pour les enfants et les écoles
Gebet fir Kinder und Schulen

STAP 1 - LOFPRIJS IK PRIJS GOD OM WIE HIJ IS.

Spreek lof over Jezus die de Eerste en de Laatste is, Degene die er altijd is en zal zijn.
Lied: Sela: ‘lk zal er zijn" https://youtu.be/fARgGXZAEIQQ2si=gdmkh4jOIfOgONWZ

Openbaring 1:17b-18 Wees niet bang, Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben Degene die
leeft; k was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. [k heb de sleutels van de dood en
het dodenriik.

STAP 2 — BELIJDEN IK WIL EEN REIN KANAAL ZIJN.

Belijd in stilte je zonden aan God die vergeeft. Gebedspunten komen later.

Titus2:13b-14 ... de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus
Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te
reinigen en ons tot Zijn volk te maken, dat vol ijver is het goede te doen.

STAP 3 - DANKEN IK DANK GOD OM WAT HIJ DOET.

In verleden, heden en toekomst. Deel gebedsverhoringen. Gebedspunten komen later.

Openbaring 21:6 Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de Alfa en Omega, het
begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven
geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn kind zijn.

1Thess.5:18: Dank God onder alle omstandigheden...

STAP 4 - VOORBEDE IK BOUW EEN MUUR VAN GEBED.

BIDDEN VOOR KINDEREN/LEERKRACHTEN/SCHOLEN/ONDERWIJS
Jezus mag (naam van het kind) geloven dat U de enige God bent, die was, die is en
die zal komen! Moge hij/zij in U geloven!

Jezus, open de ogen van (naam leerkracht) om U te zien, de enige God die was
en is en zal komen, moge hij/zij in U geloven!

Jezus, mag (naam school) een plaats zijn waar Uw Grote Naam ‘lk ben’ vereerd
wordt en waar Uw terugkomst met vreugde wordt verwacht!

BIDDEN VOOR MOEDERS IN GEBED

Zegen en bid voor elkaar. Bid voor de MIG- werking.

Jozua 1:9 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden
of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.

Bid dat veel (groot)moeders opstaan in (naam van je stad), vastberaden in de kracht
van de Heer om geestelijke muren te bouwen, rondom de jonge generatie en het onderwijs.

Gebedspunten..
Belofte: Spreuken 8:35 Want wie Mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de Heer.

Afspraak: Gedeeld in de
groep, blijft in de groep.
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