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STAP 1 – LOFPRIJS                           IK PRIJS GOD OM WIE HIJ IS.  

Spreek lof over Jezus die ‘de Deur’ is – daar is redding, vrijheid, vol leven en veiligheid. 

Johannes 10:9-10 Ik ben de Deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; 

hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te 

slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn 

volheid. 

STAP 2 – BELIJDEN                                                               IK WIL EEN REIN KANAAL ZIJN.  

Ga in stilte Jezus ontmoeten, je ‘Grote Ik ben’, je Hogepriester en luister naar Hem. Hij is de 

Deur waardoor je binnen kunt gaan in Gods heilige aanwezigheid, vraag om vergeving en 

vergeef waar nodig, ook jezelf.      Gebedspunten komen later. 

Johannes 1:29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en hij zei: ‘Daar is het lam 

van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 

STAP 3 – DANKEN                                                           IK DANK GOD OM WAT HIJ DOET.  

In verleden, heden en toekomst.  Deel gebedsverhoringen. Gebedspunten komen later. 

2 Kor.1:20 In Hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door Hem dat 

we amen zeggen tot Gods eer. 

1 Thess.5:18 Dank God onder alle omstandigheden… 

U bent de deur naar het eeuwige leven, naar de Vader voor elk kind, leraar en scholen! 

Dank U, geborgenheid en vol leven is beschikbaar in elke school, omdat U er bent! 

STAP 4 – VOORBEDE                                                        IK BOUW EEN MUUR VAN GEBED.  

BIDDEN VOOR KINDEREN/LEERKRACHTEN/SCHOLEN/ONDERWIJS 

Jezus, laat _____ (naam kind/leerkracht) door U de Deur van redding, vrijheid, leven en 

veiligheid binnengaan. 

Jezus, laat ____(naam school) een plek zijn waar Uw Naam (de Deur) geëerd wordt en waar 

kinderen, studenten en leerkrachten U als de Deur vinden en erdoor gaan.  

BIDDEN VOOR MOEDERS IN GEBED 

Zegen en bid voor elkaar. Bid voor de MIG- werking. 

Joh. 14:12  Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs 

meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. 

Bid dat veel (groot)moeders opstaan in_____(naam van je stad), vastberaden in de kracht 

van de Heer om geestelijke muren te bouwen.  

Gebedspunten..  

Belofte: Jeaja 43:1 Welnu, dit zegt de Heer, Die jou schiep: Wees niet bang, want Ik zal je 

vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van MIJ! 

 

 Afspraak: Gedeeld in de 

groep, blijft in de groep. 


