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STAP 1 – LOFPRIJS                                                                 IK PRIJS GOD OM WIE HIJ IS.  

Spreek lof over onze God die onze Leraar is; Iemand die leidt, instrueert en kennis overdraagt.  

Job 36:22   Hoe verheven is God in Zijn macht! Is er een tweede die leert zoals Hij? 

Psalm 32:8  Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust Mijn oog. 

Jesaja 48:17  Dit zegt de Heer, je Bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de Heer, jullie God, Die  

                       jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat. 

STAP 2 – BELIJDEN                                                               IK WIL EEN REIN KANAAL ZIJN.  

Belijd in stilte je zonden aan de God die vergeeft. Gebedspunten komen later. 

1 Joh. 1:9                    “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de 

zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 

Jeremia 32:33  Ze hebben Mij niet gehoorzaamd, maar Mij de rug toegekeerd. Hoewel Ik hen  

                          telkens weer onderwees, luisterden ze niet naar Mijn terechtwijzingen. 

STAP 3 – DANKEN                                                           IK DANK GOD OM WAT HIJ DOET.  

In verleden, heden en toekomst.  Deel gebedsverhoringen. Gebedspunten komen later.  

1 Johannes 2:27  Wat uzelf betreft: de zalving die u van Hem ontvangen hebt is blijvend, u  

                              hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder  

                              bedrog. Blijf daarom in Hem, zoals Zijn zalving u geleerd heeft.  

 

Thess.5:18a “Dank God in alles.” 

STAP 4 – VOORBEDE                                                        IK BOUW EEN MUUR VAN GEBED.  

BIDDEN VOOR KINDEREN/JONGEREN 

Naar psalm 25:4-5:  Heer, wilt U __________ Uw wegen laten zien en hem/haar Uw wegen 

leren. Wilt U _________ leiden in Uw waarheid en hem/haar onderwijzen, want U bent de God 

die hem/haar redt.  

Naar Filippenzen 4:9:  Ik bid dat ________ alles zal doen wat hem/haar geleerd is, wat U 

hem/haar hebt verteld en laten zien. Dan zult U, de God van de vrede met hem/haar zijn. 

Vul aan met concrete 

gebedspunten:………………………………………………………………………………………………….. 

BIDDEN VOOR LEERKRACHTEN/SCHOOLPERSONEEL 

Hand. 26: 18: “Open de ogen van __________ en bekeer hem/haar van de duisternis tot het 

licht en van de macht van de satan tot God, opdat hij/zij vergeving van de zonden 

ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus.”  



 

Titus 2:7  Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn.            

> Heer, geef dat de leerkrachten met hun daden het goede voorbeeld geven, dat hun leer 

zuiver en waardig zal zijn.                                                                                                                 

>Als je schoolpersoneel persoonlijk kent, noem hen bij naam en vul aan met concrete 

gebedspunten.                                                                                                                                   

>Bid dat de leerkrachten hun leerlingen en studenten mogen zien zoals God hen ziet.        

>Bid voor goede PEGO-leerkrachten, de nood is hoog!                                                              

>Bid dat Christenleerkrachten de gelegenheid krijgen om te getuigen van onze God.             

> Bid dat de leerkrachten niet vermoeid zullen worden om goed te doen, vooral aan het 

einde van het schooljaar 

BIDDEN VOOR SCHOLEN/ HET ONDERWIJS  

Onderwijs is bijzonder belangrijk in onze maatschappij. In ons land is er altijd veel aandacht gegaan naar het 

onderwijs en we mogen trots zijn op de hoge kwaliteit ervan. Het onderwijs in Vlaanderen krijgt ongeveer 30 procent 

van de totale begroting en valt onder de bevoegdheid van minister Weyts.  De impact van het overheidsapparaat  

op het onderwijs is zeer groot: zij bepaalt nog steeds de leerdoelen en de leerplannen.  Soms staan deze in spanning 

met de christelijke waarden …  

Spreuken 1:7   “Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer; een dwaas veracht de 

wijsheid en weigert elk onderricht.” 

>Bid om wijsheid voor alle beleidsmakers.                                                                                      

>Bid voor de minister van onderwijs : ‘Ben Weytz’.                                                                        

>Bid dat het aantal lesuren levensbeschouwelijke vakken, oa ‘protestante godsdienst’, niet in 

het gedrang zal komen.                                                                                                                    

>Bid voor hernieuwd respect voor de christelijke waarden in de wetenschappen (ethiek)op 

de hogescholen en universiteiten.                                                                                                       

> Bid voor de instroom van duizenden Oekraïnse schoolplichtige kinderen, er is sprake van 

14000, dat er extra werkmiddelen en ondersteuning komt voor alle schoolteams en 

schoolbesturen.                                                                                                                                      

> Bid dat de Heer voorziet in minstens 1 christen per school in ons land en zo elke school 

gebedsdekking krijgt.                                                                                                                              

BIDDEN VOOR MOEDERS IN GEBED 

Zegen en bid voor elkaar. Bid voor de MIG- werking. 

 

Psalm 143:10  Leer mij Uw wil te volbrengen, U bent mijn God, laat Uw goede Geest mij leiden 

over geëffende grond. 

Gebedspunten:  

➢ Bid voor het herdrukte boek ‘Elk kind heeft een biddende moeder nodig’ : dat de 

jonge generatie moeders het boek zal ontdekken, lezen en ermee aan de slag gaan 

➢ Bid voor groei van ons gebedsnetwerk, zowel in Vlaanderen als Wallonië 

➢ Bid voor Contactpersonen, die de coördinatie per provincie kunnen doen 

➢ bid voor elkaars moederhart, dat we zelf een goeie leerling zouden zijn van onze 

Rabbi, Jezus en hierin een voorbeeld mogen zijn voor de kinderen/jongeren 

 

BELOFTE:  Matteüs 11:29 Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig 

en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en 

Mijn last is licht. 

Afspraak: Gedeeld in de 

groep, blijft in de groep. 


