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Wie anders is God dan de 

Heer, wie anders een rots dan 

onze God?             2Samuël 

22:32

Heer, dank U voor ons MIG-

gebedsnetwerk. Bid dat God 

nog meer moeders zal roepen 

zodat voor elk kind en elke 

school gebeden wordt. 

Heer, verruim mijn hart met 

liefde voor andere kinderen, 

zodat ze net zo zwaar op mijn 

hart wegen als mijn eigen kind. 

(Neh.5:5)
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De God die mijn sterke 

vesting is baant een 

volmaakte weg voor mij.        

2Samuël 22:33

Heer, bij U alleen vindt mijn 

ziel haar rust, van U komt mijn 

redding. U alleen bent mijn 

Rots en mijn redding, mijn 

Burcht, ik zal niet wankelen.            

(Psalm 62:2-3)

Heer, ik bid U dat ….... U 

Vader zal noemen en zich niet 

van U zal afkeren. (Jeremia 

3:19)

Heer, mogen christelijke 

leerkrachten standvastig 

blijven in hun geloof en hun 

licht laten schijnen, opdat 

anderen hun goede werken 

zien en U zullen verheerlijken. 

(Matt.5:16)

Heer, geef mij gebedslast voor 

de  geestelijke kwetsbaarheid 

van mijn kinderen en de 

scholen.(Neh.2:3)

Bid dat we als moeders de 

impact van éénsgezind bidden 

steeds meer zullen gaan zien en 

van daaruit zullen blijven 

volharden in het regelmatig 

samen bidden. 

Bid voor die kinderen in 

gevaarlijke thuissituaties, bid 

om bescherming, hulp… Bid 

dat ze rust en hoop mogen 

vinden bij God.
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Hij geeft mij voeten, snel als 

hinden, doet mij op de toppen 

van bergen staan,  2Samuël 

22:34

Bid voor de gebedsgroepjes in 

W-Vlaanderen. Vul deze 

moeders met Uw vreugde en 

vrede, zodat hun hoop steeds 

sterker wordt. Bid om een CP 

voor deze provincie. 

(Rom.15:13)

We zetten 'Jezus, de 

Hoeksteen'  in elke school van 

O-Vlaanderen. Heer, roep 

ontelbare vrouwen op in 

gebed!. Zegent U deze 

provincie met een 

CP.(Neh.3:1)

Heer, help de groepsleidsters 

van de provincie Antwerpen 

om alleen op U te vertrouwen 

met heel hun hart. Roept U 

voor deze provincie een 

contactpersoon. (Rom.4:1)

Heer, wilt U Uw Naam 

bekendmaken in elke school in 

Vlaams-Brabant. Wees een 

sterke Rots voor de 

groepsleidsters en zegent U 

hen met een Contactpersoon. 

Heer, geef de groepsleidsters in 

Limburg Uw hoop, zodat ze 

met volharding wachten op de 

vervulling van Uw beloften. 

Voorziet U Heer voor Limburg 

een CP!. (Rom.8:25)

Dank U Heer, voor de 

gebedsstrijdsters in regio 

Brussel. Wilt U ook deze regio 

voorzien van een 

contactpersoon.
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oefent mijn handen voor de 

strijd - mijn armen spannen 

de bronzen boog.  2Samuël 

22:35

Heer, mag ik dit weten: 'U 

geeft overwinning aan Uw 

gezalfde. U antwoordt mij uit 

Uw heiligdom met de 

overwinning door Uw 

machtige hand.' (Psalm20:6)

Heer, ik bid dat …. Uw 

dienaar zal zijn met een 

opmerkzaam hart zodat hij/zij 

in staat is een onderscheid te 

maken tussen goed en kwaad. 

(1Kon.3:9a)

Heer, ik bid dat docenten en 

schoolpersoneel en studenten 

respect voor elkaar hebben en 

dat zij opbouwende woorden 

uiten die goed doen aan degene 

wie ze hoort. (Ef.4:29)

Heer, vul ons hart met liefde en 

bewogenheid voor elke school 

in België. Zij behoren U toe, 

en U wilt niet dat iemand 

verloren gaat, maar U wilt dat 

iedereen gered wordt. 

(Neh.1:10)

Bid dat God ons MIG-team zal 

voorzien van een vertaalster,  

voor de vertaling van onze 

maandelijkse update naar het 

Frans en dit voor onze MIG-

contacten in Wallonië. 

Heer, vul de moeders uit 

Wallonië met geloof en hoop 

dat elk kind en elke leerkracht 

nieuw leven kan krijgen. Help 

hen te bidden zonder 

ophouden. (Rom.5:18)
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U was het schild dat mij 

redde, Uw antwoord maakte 

mij sterk, U baande de weg 

voor mijn voeten, ik 

wankelde niet. 2Samuël22:36-

37

Jezus, door U ben ik nu vrij 

van alle veroordelingen. Ik bid 

dat ik me elke dag meer en 

meer in Uw Waarheid mag 

verheugen. (Rom.8:1)

Heer, ik bid dat ….. Uw 

eeuwig leven in Christus zal 

ontvangen en dat hij/zij niet 

meer zal leven voor zichzelf 

doch in volledige overgave aan 

U, de Opgewekte. (2Kor.5:15)

Heer, wilt U het 

schoolpersoneel en de 

studenten Uw evangelie van 

redding tonen zodat ze zich 

zullen verheugen in Uw wet. 

(Psalm119:174)

Bid voor het behoud van de 

vrije keuze van PEGO. Bid dat 

het aantal lesuren niet zal 

gereduceerd of vervangen 

worden door andere vakken 

zoals'burgerzin'. 

Bid voor die moeders die 

alleen bidden dat God hen 

minimaal 1 ander moeder geeft 

en dat de bestaande 

gebedsgroepen zullen groeien 

in aantal en eenheid.

Heer, schenk ons moeders 

dezelfde passie en 

vastberadenheid als Nehemia, 

en help ons elkaar te steunen.  

(Neh.4:21)






