
Als	er	weer	een	Moederdag	aankomt,	worden	we	overspoeld
door	een	zee	van	sentimentele,	liefdevolle	en	zoete	woorden
over	de	dingen	die	moeders	allemaal	voor	hun	kinderen
betekenen.

Toch	wil	ik	kijken	naar	de	ongelofelijke	sterke	positie	waartoe
God	‘Zijn'	vrouwen	geroepen	heeft.	Als	vrouw	in	Christus	kun
je	ook	een	geestelijke	moeder	zijn	van	een	kind/jongere
	waarvoor		je	verantwoordelijk	bent,	bv.	adoptiemoeder,
pleegmoeder,	door	je	werk	als	opvoedster,	zondagsschool,
kampen,	….

Het	moederschap	kan	ingewikkeld	zijn.	Het	is	een	voortdurende	zoektocht	naar	de	balans
tussen	vasthouden	en	loslaten.	Misschien	herken	je	dit,	omdat	je	zelf	moeder	bent.	Of
misschien	heb	je	deze	zoektocht	gezien	bij	je	eigen	moeder	in	haar	relatie	met	jou.

Het	is	bijzonder	om	met	deze	gedachten	eens	naar	moeder	Hanna	te	kijken.	Ze	had	God	een
belofte	gedaan:	Als	Hij	haar	gebed	om	een	kind	zou	verhoren,	zou	ze	het	kind	aan	Hem
teruggeven.	Je	lang	verwachte	kind	weer	loslaten…	Dat	is	geen	kleinigheid.

In	1	Sam.	1:	27-28a	staat:	

"Om	deze	zoon	heb	ik	gebeden,	en	de	Heer	heeft	mij	gegeven	waar	ik	heb	om	gevraagd.
Nu	geef	ik	hem	op	mijn	beurt	aan	de	Heer,	voor	alle	dagen	die	hem	gegeven	zijn."

Een	kleine	jongen	loslaten,	en	nog	wel	in	een	verziekte	omgeving.	Dit	kun	je	lezen	in	1	Samuel
hoofdstuk	2.		Dat	kon	Hanna	alleen	omdat	ze	Samuel	aan	Gods	zorg	toevertrouwde.
Ze	moest	haar	kind	loslaten,	maar	tegelijk	was	ze	nog	steeds	de	zorgende	moeder.	Elk	jaar	als
Hanna	weer	naar	Gods	huis	reisde,	nam	zij	een	nieuw	priesterkleed	voor	Samuel	mee.	Ieder
jaar	een	maatje	groter.

"Zijn	moeder	maakte	ieder	jaar	een	nieuw	manteltje	voor	hem,	dat	ze	meebracht	wanneer
zij	en	haar	man	hun	jaarlijkse	offer	kwamen	brengen"	1	Sam.	2:19	

Wat	zal	ze	veel	aan	Samuel	gedacht	hebben,	telkens	ze	thuis	aan	zijn	nieuwe	kleed	werkte.
Wat	zal	ze	veel	voor	hem	gebeden	hebben.	Ze	was	een	‘moeder	in	gebed’.

In	Hanna’s	moederschap	is	een	herkenbaarheid	die	alle	eeuwen	en	cultuurverschillen	overstijgt.
Moeders,	geestelijke	moeders,	krijgen	hun	kinderen	niet	voor	zichzelf,	maar	voor	God.	Dat
betekent:	vasthouden,	loslaten…..	en	onze	kinderen	aan	God	toevertrouwen.

In	een	MIG-	gebedsgroep	brengen	we	samen	met	andere	(groot)moeders	onze	(klein)kinderen
bij	onze	liefdevolle	God	en	Vader.	De	school	is	een	slagveld	waar	gestreden	wordt	om	het	hart
en	verstand	van	je	(klein)kinderen.	Met	MIG	vormen	we	een	muur	van	gebed	rondom	de
kinderen	en	de	scholen,	de	leerkrachten…
Verlang	je	naar	een	MIG-	gebedsgroep?	Neem	dan	contact	met	ons	op!	Wij	helpen	je
	graag	verder	om	de	krachtige	werking	van	een	MIG-gebedsgroep	te	ontdekken/ervaren.

Een	citaat	van	Corrie	ten	Boom:

"Het	wonderlijke	van	bidden	is	dat	je	een	wereld	achterlaat	waarin	je	iets	niet	kunt	doen,
en	intreedt	in	Gods	wereld	waar	alles	mogelijk	is.	Hij	is	gespecialiseerd	in	het
onmogelijke.	Niets	is	te	groot	voor	Zijn	almacht.	Niets	is	te	klein	voor	Zijn	liefde."

Een	gezegende	Moederdag,

Het	MIG	team

P.S.:	Het	gebedsplan	van	mei	is	ook	hetzelfde	dat	gebruikt	zal	worden	in	de	ontmoeting	via
Zoom	met	MIP	Europe	&	Israel	op	zaterdag	14	mei.

	

Na	een	grote	inspanning	van	ons	team	zowel	in	Nederland	als
in	België	is	het	gelukt	om	het	boek	"Elk	kind	heeft	een
biddende	moeder	nodig"	weer	op	de	markt	te	brengen.	In	het
boek	vertelt	Fern	Nichols,	oprichtster	van	Moeders	in	Gebed,
over	haar	zoektocht	naar	gebedspartners,	over	de	zegeningen
die	daaruit	voortvloeiden	en	over	de	grondbeginselen	van
Moeders	in	Gebed.

We	zijn	heel	blij	jullie	mee	te	delen	dat	het	boek	vanaf	nu	weer
te	koop	zal	zijn	en	dit	voor	20	euro.	Dit	kan	door	ons	een
mailtje	te	sturen	of	via	Het	Goede	Boek.

Leuk	moederdagcadeautje,	vind	je	ook	niet?	:-)

Wil	jij	samen	met	ons	opstaan	in	gebed	voor	de	kinderen	en
scholen?
	
Regionale	Zoom	ontmoeting	voor:	Nederland,	België,
Duitsland,	Engeland,	Ierland,	Liechtenstein,	Luxemburg,
Oostenrijk,	Polen,	Slowakije,	Tsjechische	Republiek	,
Zwitserland.
	

Zaterdag	14	mei	2022	10:30	-	12:00	UUR
	
	

Gepresenteerd	door:	Moms	in	Prayer	Internationaal	in	Europa	&	Israël		(gevestigd	in
Zwitserland)	www.momsinprayer.eu
	
We	zijn	een	interkerkelijk	en	wereldwijd	gebedsnetwerk	van	moeders	met	Jezus	als	middelpunt
die	geloven	dat	gebed	een	verschil	maakt.	We	komen	regelmatig,	wekelijks	of	om	de	week,	1
uur	bij	elkaar	in	kleine	groepjes	om	te	bidden	voor	onze	kinderen	en	hun	scholen.
Ben	jij	een	moeder	(of	geestelijke	moeder)	of	oma,	neem	dan	deel	aan	onze	speciale
Zaterdagzoom,	voor	een	mooie,	inspirerende	tijd	van	bemoediging.
	
Of	je	al	deel	bent	van	een	MIG-	gebedsgroep...	of	nog	niet,	we	zien	er	erg	naar	uit	jou	te
ontmoeten!
	
Nodig	je	vriendinnen,	familie	en	gemeenteleden	uit	om	met	ons	deze	geweldige
gelegenheid	mee	te	beleven.

Link	om	deel	te	nemen	aan	de	Zoom	Ontmoeting:
	
https://us02web.zoom.us/j/84427463896?
pwd=L0NVV2pNZXZLNzFKSkdJVU84eGYrUT09
	
Meeting	ID:	844	2746	3896
Passcode:	595739
	
	
Contact:	karen.verheul@momsinprayer.eu

	

Website	moeders	in	gebed

Update	mei	2022 Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	Moeders	in	Gebed
mei	2022

Klik	hier	voor	het	gebedsplan	van	mei

Tip	voor	moederdag	-	Boek	Fern	Nichols

Zoom	MIP	Europe	&	Israel	op	14	mei	2022

Onze	missie	en	ondersteuning
Moeders	in	Gebed	is	een	gebedsnetwerk	dat	bidt	voor	de	kinderen	en	de
scholen;	zodat	Bijbelse	waarden	en	normen	de	leidraad	zullen	worden.

Onze	wens	is	moeders	op	te	roepen	voor	gebed	totdat	iedere	school	op	de
wereld	is	bereikt.	Ons	doel	is	dat	onze	kinderen	mogen	opgroeien	in	de
vreze	des	Heren	en	dat	elke	school	in	België	gebedsdekking	zal	krijgen.

De	werking	van	Moeders	in	Gebed	is	totaal	afhankelijk	van	gebed.	We	geloven	dat	door	gebed
alles	tot	stand	komt.	Voor	werkingsmiddelen	zijn	we	afhankelijk	van	giften.

Jouw	gift	maakt	een	verschil!	Onze	werking	breidt	zich	uit	over	heel	België.	Daar	komen	extra
kosten	bij	kijken,	zoals	bv.	het	investeren	in	meertalige	materialen	en	onze	interne	werking.
Deel	jij	onze	visie	en	wil	je	een	aandeel	hebben	in	deze	missie	d.m.v.	gebed	en	financiële
steun?	We	zijn	jullie	die	geven	en	de	Heer,	die	jullie	hart	beweegt,	ontzettend	dankbaar

hiervoor!
	

Ons	rekeningnummer	:	BE66	9731	3761	4843

Heb	je	een	vraag,	of	wil	je	meer	weten,	neem	dan	contact	op	via	e-mail	met	Els:
els.blondeel@momsinprayer.eu

Wil	je	graag	onze	maandelijkse	update	ontvangen,	neem	dan	contact	op	via	e-mail:
administration.be@momsinprayer.eu
	
Voor	bestelling	materialen,	neem	contact	op	via	e-	mail	met	Chris:
material.be@momsinprayer.eu
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	els.blondeel@momsinprayer.eu	toe	aan	uw	adresboek.
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