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Bidden voor kinderen en scholen
Prions pour les enfants et les écoles

Gebet fur Kinder und Schulen

Trouwe biddende vrouw,

Aan het begin van het nieuwe schooljaar, werd er in onze
gemeente een zegen uitgesproken over de kinderen, het
onderwijs en het nieuwe schooljaar.

Tijdens het gebed kwam het beeld van ‘de Schatkist’ en ‘de
belofte aan Abraham’ in mijn gedachten. lk heb er dan ook
meteen een schilderij van gemaakt.

In Kolossenzen 2:3 lezen we:
"Jezus, in wie zoveel rijkdom aan schatten verborgen zijn, schatten van wijsheid en
kennis."

En is dit nu net het doel van het onderwijs: de jonge generatie wijsheid en kennis bijbrengen.
Daarom hebben we met Moeders in Gebed in coronatijd, toen de scholen dicht waren, Jezus,
de Hoeksteen in alle scholen neergelegd, als fundament van ons onderwijs... elk gebed voor de
kinderen en de scholen bouwen we op ons onwankelbaar fundament: Jezus! En het is in Jezus'
Naam dat wij bidden, in Wie alle rijkdom aan schatten verborgen zijn. Waauuww!! En zoals je
ziet, die schatkist is steeds geopend. We mogen verwachtingsvol zijn!

Abraham vertrouwde God.
In Genesis 15:5-6 lezen we:

"Toen leidde God hem naar buiten en zei: ‘Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u
ze kunt tellen’. En Hij zei tegen hem: ‘Zo talrijk zal uw nageslacht zijn’. En Abraham
geloofde de Here, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.”

Wat een ongelofelijke belofte is dit voor Abraham. Het raakt mij en het bemoedigd mijn
moederhart om te bidden voor mijn (klein)kinderen, de leerkrachten en de scholen. En in de
Here Jezus mogen we tevens vertrouwen op deze belofte.(Galaten 3:8)

We willen God aan het werk zien in de levens van onze kinderen en jongeren zodat er een
generatie opstaat die kan overwinnen in Christus.

Als vrouw, (groot)moeder, mag je jezelf beschouwen als gezegend; je bent zeer bevoorrecht als
je bidt. Het grootste geschenk van liefde dat jij en ik onze (klein)kinderen kunnen geven is het
geschenk van gebed.

Onlangs las ik volgend getuigenis van iemand die het omschrijft in een gedicht.

Sommigen hebben koningen in hun geslachtslijn, iemand aan wie eer is betoond.
Zo’n gezegende afkomst heb ik niet — maar:
Ik heb een moeder die bidt.

Ik heb een moeder die voor me bidt en die voor me pleit bij de Heer.
O, wat een verschil is dit in mijn leven: ik heb een moeder die bidt.

Sommigen hebben het gemaakt in de wereld en vertrouwen op de rijkdom die ze hebben
vergaard.

Maar dit is mijn meest zekere schat:

Ik heb een moeder dit bidt.

Mijn moeders gebeden kunnen mij niet redden,
Dat kan alleen op grond van mijn eigen gebed.
Maar moeder heeft mij voorgesteld aan lemand — lemand die nooit zal falen.

Oh ja.... Ik heb een moeder die bidt en die dagelijks voor mij pleit bij de Heer.
Oh, wat een verschil is dit in mijn leven:
Ik heb een moeder die bidt.

Auteur onbekend.

Geloof je in de kracht van gebed?

Ben je op zoek naar een MIG- groep bij jou in de buurt? Laat het ons weten, wij helpen je
verder, zodat ook jij door gebed het verschil kunt maken in het leven van je (klein)kind(eren), de
leerkrachten en het onderwijs.

Wees gezegend,
Het MIG-team,

Els, Chris en Charlotte

Klik hier voor de gebedskalender van oktober
Klik hier voor het gebedsplan van oktober

Onze nieuwsbrief en de gebedskalender zijn al
enkele maanden beschikbaar in het Frans voor onze
landgenoten aan de andere kant van de taalgrens.
Een dame in het Brusselse heeft zich hier hard voor
ingezet waarvoor we ontzettend dankbaar zijn!

Door omstandigheden kan ze ons niet meer verder
helpen en willen we gebed vragen om een
vervangster voor deze maandelijkse vertaalopdracht
naar het Frans te vinden. Voel jij je geroepen om ons
hierin bij te staan om zo andere landgenoten te
helpen verenigen en bidden voor hun kinderen, dan
mag je ons graag een mailtje sturen!

We zijn alvast vol verwachting! Dank jullie wel.

Moeders in Gebed is een gebedsnetwerk dat bidt voor de kinderen en de
scholen; zodat Bijbelse waarden en normen de leidraad zullen worden.
Onze wens is moeders op te roepen voor gebed totdat iedere school op de
wereld is bereikt. Ons doel is dat onze kinderen mogen opgroeien in de
vreze des Heren en dat elke school in Belgié gebedsdekking zal krijgen.

De werking van Moeders in Gebed is totaal afhankelijk van gebed. We geloven dat door gebed
alles tot stand komt. Voor werkingsmiddelen zijn we afhankelijk van giften.
Jouw gift maakt een verschill Onze werking breidt zich uit over heel Belgié. Daar komen extra
kosten bij kijken, zoals bv. het investeren in meertalige materialen en onze interne werking.
Deel jij onze visie en wil je een aandeel hebben in deze missie d.m.v. gebed en financiéle
steun? We zijn jullie die geven en de Heer, die jullie hart beweegt, ontzettend dankbaar
hiervoor!

Ons rekeningnummer : BE66 9731 3761 4843
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.* Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt

u zich hier afmelden. < U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. * Voor een goede
ontvangst voegt u els.blondeel@momsinprayer.eu toe aan uw adresboek.
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