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De God nu van de hoop moge u vervullen met alle 

blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig 

bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. 
Romeinen 15:13 
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Hoofdstuk 1 

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, 

afgezonderd tot het Evangelie van God... (vers 1) 

♥ Heer, help me om U, Jezus Christus, te dienen met mijn hele 

hart. (vers 1) 

 

Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot 

geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn 

Naam... (vers 5) 

♥ Heer, gebruik mijn leven als inspiratiebron, zodat veel mensen 

voor U gewonnen kunnen worden. (vers 5) 

 

Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: 

genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus 

Christus. (vers 7) 

♥ Heer, ik ben Uw dochter, geliefd en geroepen door U, en ik 

behoor alleen U toe. Geef me Uw genade en Uw vrede.  

(vers 7) 

 

Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is 

mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. (vers9) 

♥  Help ons moeders om onvermoeibaar te bidden dat het 

Evangelie van de verlossing op elke school wordt verkondigd, 

zodat elk kind en elke leerkracht het kan horen. (vers 9) 

 

Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en 

onverstandigen. (vers 14) 

♥ Vul ons hart met liefde en zorg voor elk kind en elke school in 

onze buurt!  (vers 14) 

 

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is 

een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor 

de Jood, en ook voor de Griek. (vers 16) 

♥  Verwijder elk vals gevoel van schaamte van ons, en laat ons 

hart gevuld zijn met geloof en vertrouwen dat deze kracht onze 

kinderen en onze scholen zal bevrijden. (vers16) 

 

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit 

geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit 

het geloof leven.(vers 17) 

♥ Help ons moeders om dit met heel ons hart te geloven. (vers17) 
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Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de 

schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, 

namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet 

te verontschuldigen zijn. (vers 20) 

♥ Open de ogen van onze kinderen en hun leerkrachten om U te 

zien en te ervaren in de natuur. (vers 20) 

 

Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden 

en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God 

vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op 

vogels en op viervoetige en kruipende dieren. (vers 22,23) 

♥ Heer, vergeef ons als we U niet eren en aanbidden als de 

eeuwige God. (vers 22, 23) 

 

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, 

want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen 

door de tegennatuurlijke. (vers 26) 

♥ Bescherm onze kinderen en scholen tegen onnatuurlijke 

seksuele relaties en leerstellingen. (vers 26) 

 

En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen 

overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet 

passen. (vers 28) 

♥ Heer, vergeef ons als maatschappij alle onverschilligheid jegens 

U en onze weigering om U te erkennen voor wie U bent!  

(vers 28) 

 

 

Hoofdstuk 2 

Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraag-

zaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van 

God u tot bekering leidt? (vers 4) 

♥  Open de harten van onze kinderen, hun leraren en scholen om 

Uw oneindige goedheid, geduld en trouw te erkennen en om 

op U te vertrouwen! (vers 4) 

 

Hij zal vergelden hun die met volharding het goede doen en 

heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken met het eeuwige 

leven. (vers 7) 

♥  Help onze kinderen om te volharden in het goed doen en help 

hen om altijd hun ogen gericht te houden op de eeuwigheid. 

(vers 7) 
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… maar heerlijkheid en eer en vrede zullen komen over ieder die het 

goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek. (vers 10) 

♥ Heer, we bidden dat goedheid wordt beloond in onze scholen. 

Wilt U een ieder eer en vrede geven! Zegen in het bijzonder het 

Joodse volk in onze scholen. (vers 10) 

 

Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, 

maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.  

(vers 13) 

♥  We bidden dat iedereen in onze scholen mag leven naar Uw 

geboden en waarden! (vers 13) 

 

U dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt 

dat men niet stelen mag, steelt u zelf?  (vers 21) 

♥  Geef onze kinderen leraren die barmhartig zijn en die zelf hun 

leven leiden met de hoogste morele normen. (vers 21) 

 

 

Hoofdstuk 3 

Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder 

mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U 

gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt, en overwint 

wanneer U oordeelt. (vers 4) 

♥  Heer, we bidden dat Uw Woord in onze scholen wordt 

onderwezen, want het is de Waarheid! (vers 4) 

 

...zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één... 

(vers 10) 

♥  Geef elk kind en elke leraar in Europa & Israël een hart dat de 

zonde erkent. (vers 10) 

 

...namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, 

tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 

(vers 22) 

♥ Heer, we bidden dat elk kind en elke leraar in U mogen gaan 

geloven, zodat ze door U worden geaccepteerd. (vers 22) 

 

Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de 

werken? Nee, maar door de wet van het geloof. (vers 27) 

♥  Heer, laat het goede nieuws van U, Jezus, op elke school in 

Europa & Israël bekend worden gemaakt. Geef geloof aan 

iedereen die het hoort! (vers 27) 
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Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof 

gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. (vers 28) 

♥  Help onze kinderen en hun scholen om al hun vertrouwen in U 

te stellen. (vers 28) 

 

 

Hoofdstuk 4 

Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem 

tot gerechtigheid gerekend. (vers 3) 

♥  Help ons moeders om op U te vertrouwen met ons hele hart en 

op niemand anders! (vers 3) 

 

Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht 

gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de 

gerechtigheid van het geloof. (vers 13) 

♥  Help ons moeders om ons volmondig en onwrikbaar vertrouwen 

te stellen in Uw belofte die U aan ons en onze nakomelingen 

heeft gedaan. (vers 13) 

 

...zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken 

gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, 

namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet 

zijn, roept alsof zij er waren. (vers 17) 

♥  Help ons om moeders te zijn die geloven dat U inderdaad 

degene bent die leven geeft aan de doden en dingen tot 

leven roept die dat niet zijn! (vers 17) 

 

En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van 

vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw 

nageslacht zijn. (vers 18) 

♥ Help me ondanks alle schijnbaar hopeloze omstandigheden de 

hoop nooit op te geven en om vast te houden aan Uw 

woorden. U zult mijn nakomelingen met Uw zegen overladen! 

(vers 18) 

 

En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen 

lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – 

en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was.  (vers 19) 

♥ Heer, als ik geconfronteerd word met een schijnbare 

onmogelijkheid, geef me dan een onwankelbaar geloof!  

(vers 19) 
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En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, 

maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. (vers 20) 

♥  Versterk mijn geloof, want ik vertrouw op Uw Woord en dus eer 

ik U!  Verwijder alle twijfel van mij. (vers 20) 

 

 

Hoofdstuk 5 

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door 

onze Heere Jezus Christus. (vers 1) 

♥  Heer, schenk aan elk kind en elke leraar in Europa & Israël het 

geloof in U, zodat ze vrede met U hebben! (vers 1) 

 

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten 

uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. (vers 5) 

♥  Kom, Heilige Geest, en vul het hart van elke moeder met Uw 

liefde! (vers 5) 

 

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons 

gestorven is toen wij nog zondaars waren. (vers 8) 

♥  Laat ons allen in Europa & Israël de grootsheid van Uw liefde 

voor ons, zondaars, erkennen en dat het om deze reden is dat 

U voor ons bent  gestorven. (vers 8) 

  

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft 

door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade 

en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven 

regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. (vers 17) 

♥  Vul ons moeders met de wetenschap dat we vrij zijn van schuld 

en nu als dochters van de Koning met U mogen leven en 

regeren!  vers 17) 

 

Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle 

mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de 

genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. (vers 18) 

♥  Vul ons hart met geloof en hoop dat elk kind en elke leraar in 

Europa & Israël nieuw leven kan krijgen. Help ons te bidden 

zonder ophouden. (vers 18) 

 

...opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de 

genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door 

Jezus Christus, onze Heere. (vers 21) 

♥  Laten we elke dag erkennen dat we nog steeds in de tijd van 

de genade leven, en daarom kunnen we met vertrouwen voor 

onze kinderen en scholen bidden. (vers 21) 
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Hoofdstuk 6 

Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde 

gestorven zijn, nog daarin leven? (vers 2) 

♥  Help ons moeders om sterk te zijn en om Uw Woord te geloven 

dat zegt dat we dood zijn voor de zonde. (vers 2) 

 

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat 

evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de 

Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. (vers 4) 

♥  Help ons moeders om te handelen en te bidden in het nieuwe 

leven dat ons is gegeven. (vers 4) 

 

Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend 

voor God in Christus Jezus, onze Heere. (vers 11) 

♥  Help ons om elk moment voor U te leven, in de wetenschap dat 

we voor de zonde dood zijn. (vers 11) 

 

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van 

ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als 

mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden 

wapens van gerechtigheid zijn voor God. (vers 13) 

♥  Bewaar mijn lichaam, zodat ik geen deel van mezelf 

beschikbaar stel voor de zonde. Help me om Uw instrument te 

zijn, zodat Uw doelen bereikt worden. (vers 13) 

 

En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de 

gerechtigheid. (vers 18) 

♥  Dank U dat ik vrij ben en nu alles kan doen wat U, Jezus, van mij 

verlangt. (vers 18) 

 

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van 

God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (vers 23)  

♥  Laat ons moeders in Europa & Israël steeds dieper in relatie met 

U groeien, Jezus, en dat we ook met verwachting zullen uitzien 

naar de eeuwigheid! (vers 23) 

 

 

Hoofdstuk 7 

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan 

wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en 

niet in oudheid van letter. (vers 6) 

♥ Dank U dat ik vrij ben van de wet, omdat U, Heilige Geest, mij 

helpt om op een geheel nieuwe manier te dienen. (vers 6) 
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Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt 

niet! Maar de zonde heeft – opdat zij als zonde zichtbaar zou worden 

– door het goede voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het 

gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. (vers 13) 

♥ Vul ons moeders met een gevoel van walging voor de zonde 

en hoe die probeert ons leven te vernietigen. (vers 13) 

 

Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. (vers 25) 

♥ Help ons moeders om voortdurend naar U, Jezus, te kijken en U 

te bedanken dat we vrij zijn, ondanks onze innerlijke strijd.  

(vers 25) 

 

 

Hoofdstuk 8 

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die 

niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (vers 1) 

♥ Jezus, door U ben ik nu vrij van alle veroordelingen. Ik bid dat ik 

me elke dag meer en meer in deze Waarheid mag verheugen. 

(vers 1) 

 

Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door 

het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden 

in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de 

zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees... (vers 3) 

♥ Jezus Christus, U bent het kostbaarste geschenk dat we ooit 

zouden kunnen ontvangen. Help ons elke dag om dit te 

bewonderen en om U te bedanken! (vers 3) 

 

...opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, 

die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (vers 4) 

♥ Heilige Geest, U leeft in mij, leid alstublieft mijn leven! Herinner 

me er elke dag opnieuw aan dat ik geen slaaf meer ben van 

de zonde. (vers 4) 

 

Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het 

vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.  

(vers 5) 

♥ Heilige Geest, leid me nu en voor altijd! (vers 5) 

 

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de 

Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus 

niet heeft, die is niet van Hem. (vers 9) 

♥ Dank U, hemelse Vader, dat ik geen slaaf meer ben van mijn 

egoïstische verlangens! (vers 9) 



© MIP in Europe  10 van 22  Romeinen Gebeden boekje 

 

Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de 

zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. (vers 10) 

♥ Heer, laat ons leven in de wetenschap dat we het eeuwige 

leven in ons dragen en dat we door U worden geaccepteerd, 

ook al leven we ons dagelijks leven nog in deze sterfelijke 

lichamen. (vers 10) 

 

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die 

zijn kinderen van God. (vers 14) 

♥ Help ons moeders om ons te laten leiden door Uw Heilige 

Geest, want wij zijn Uw kinderen. (vers 14) 

 

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot 

angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen 

ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! (vers 15) 

♥  Help ons om te leven in onze nieuwe identiteit als Uw dochters, 

en om een hechte, liefdevolle, hart-tot-hart relatie met U, onze 

geliefde Vader, te hebben. (vers 15) 

 

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 

(vers 16) 

♥ Heilige Geest, versterk in ons de innerlijke zekerheid dat we 

inderdaad Uw kinderen zijn! (vers 16) 

 

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen 

van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans 

met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (vers 17) 

♥ Wek in ons vreugde op voor de erfenis die ons te wachten 

staat, ook al moeten we voor nu delen in Uw lijden. (vers 17) 

 

En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de 

Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van 

de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 

(vers 23) 

♥ Heer, laat in ons een diep verlangen groeien om op U te 

wachten. U accepteert ons als Uw kinderen! (vers 23) 

 

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is 

geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog 

hopen? (vers 24) 

♥ Geef ons hoop, zodat we geduldig kunnen wachten op alles 

wat we nog niet hebben ontvangen. (vers 24) 

 



© MIP in Europe  11 van 22  Romeinen Gebeden boekje 

 

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met 

volharding. (vers 25) 

♥ Geef ons de hoop dat we geduldig kunnen wachten op de 

vervulling van Uw beloftes. (vers 25) 

 

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij 

weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf 

echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. (vers 26) 

♥ Dank U, Heilige Geest, dat U voor mij bidt met Uw 

verzuchtingen, want ik ben te zwak! (vers 26) 

 

En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, 

omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. (vers 27) 

♥ Heer, dank U dat U alles over mij weet, en U hoort hoe Uw 

Geest in mij bidt, in volledige harmonie met Uw wil. (vers 27) 

 

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen 

meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn 

voornemen geroepen zijn. (vers 28) 

♥ Heer, help ons moeders om met heel ons hart van U te houden 

en om erop te vertrouwen dat U alles wat ons overkomt in ons 

voordeel laat werken. (vers 28) 

 

En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook 

geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook 

gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij 

ook verheerlijkt. (vers 30) 

♥ Heer, U heeft mij bevrijd van alle schuldgevoelens, en ik mag al 

leven in Uw heerlijkheid. Leer me steeds meer te begrijpen hoe 

kostbaar mijn persoonlijke relatie met U in Uw ogen is. (vers 30) 

 

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, 

wie zal tegen ons zijn? (vers 31) 

♥ Heer, mogen wij moeders in Europa & Israël begrijpen: als U 

voor ons  bent, kan niemand tegen ons zijn! (vers 31) 

 

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons 

allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen 

schenken? (vers 32) 

♥ Heer, laat ons, onze kinderen en alle leraren begrijpen dat U 

ons het  grootst mogelijke geschenk hebt gegeven, Jezus 

Christus, Uw enige Zoon! Laat deze kennis ons land 

overspoelen! (vers 32) 
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Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer 

is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die 

ook voor ons pleit. (vers 34) 

♥ Dank U, Jezus, dat U ook nu nog voor mij tot de Vader bidt. 

Niemand heeft het recht om mij te veroordelen! (vers 34) 

 

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 

benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of 

zwaard? (vers 35) 

♥ Heer, wat er ook gebeurt, laat mij altijd op Uw liefde 

vertrouwen! (vers 35) 

 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons 

heeft liefgehad. (vers 37) 

♥ Heer, help mij om meer te zijn dan een overwinnaar, zelfs als ik 

lijd, omdat U zo veel van me houdt! (vers 37) 

 

...noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal 

kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze 

Heere. (vers 39) 

♥ Heer, laat me nooit vergeten dat niets me van U kan scheiden, 

Jezus Christus. U bent Liefde in eigen persoon. (vers 39) 

 

 

Hoofdstuk 9 

Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de 

Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in 

eeuwigheid. Amen! (vers 5) 

♥ Heer, geef ons moeders in Europa een grote liefde voor Uw 

volk, Israël. (vers 5) 

 

Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of 

kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat 

overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de 

werken, maar uit Hem Die roept – werd tot haar gezegd: De 

meerdere zal de mindere dienen. (vers 11,12) 

♥ Heer, laat ons en Uw volk Israël begrijpen dat al Uw beloftes 

genadige geschenken zijn. (vers 11,12) 

 

Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.  

(vers 18) 

♥ Heer, help mij te begrijpen dat Uw genade een geschenk is! 

(vers 18) 
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En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de 

legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als 

Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. 

(vers 29) 

♥ Heer, leer ons door de geschiedenis van Uw volk hoe genadig 

U bent. (vers 29) 

 

Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen 

gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen 

hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. (vers 30) 

♥ Dank U dat wij als niet-Joden geaccepteerd worden door ons 

geloof in U, Jezus Christus! (vers 30) 

 

...zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots 

en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden. (vers 33) 

♥ Heer, laat ons allen, Joden en heidenen, begrijpen dat U, Jezus 

Christus, de Rots bent waarop we stevig en veilig staan. (vers 

33) 

 

 

Hoofdstuk 10 

Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God 

voor Israël is gericht op hun zaligheid. (vers 1) 

♥ Heer, we verlangen en bidden dat alle Joodse moeders, 

kinderen, leraren en alle andere mensen U zullen leren kennen, 

Jezus. (vers 1) 

 

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor 

ieder die gelooft. (vers 4) 

♥ Laat de Joodse moeders en alle Joodse mensen begrijpen dat 

U, Jezus Christus, de vervulling van de wet bent en dat zij door 

het geloof in U worden aanvaard en bevrijd. (vers 4) 

 

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat 

God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. (vers 9) 

♥ Heer, help ons moeders in Europa & Israël om U als Heer te 

erkennen en om met heel ons hart te geloven dat we gered 

zijn. (vers 9) 
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Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een 

en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem 

aanroepen. (vers 12) 

♥ Heer, laat ons Joodse en niet-Joodse moeders samen in U 

geloven, Jezus Christus, en ons voeden met de rijkdom van Uw 

goedheid. (vers 12) 

 

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig 

worden. (vers 13) 

♥ Heer, we bidden dat elk kind en elke leraar Uw naam aan zal 

roepen, zodat U hun zielen kunt redden. (vers 13) 

 

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van 

God. (vers 17) 

♥ Heer, help ons om onvermoeibaar te bidden dat elk kind en 

elke leraar in Europa & Israël de kans krijgt om het Evangelie te 

horen en te geloven. U bent de Belangrijkste op alle scholen! 

(vers 17) 

 

 

Hoofdstuk 11 

God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet 

u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God 

aanspreekt over Israël... (vers 2) 

♥ Heer, U houdt van de Joodse moeders. Alstublieft, laat 

iedereen leren van Uw liefde. Gebruik mij als een instrument! 

(vers 2) 

 

Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is 

genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen 

genade meer, anders is het werk geen werk meer. (vers 6) 

♥ Laat de Joodse moeders erkennen dat U, Jezus Christus, het 

grootste geschenk uit hun geschiedenis bent. (vers 6) 

 

...zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap 

gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de 

dag van heden. (vers 8) 

♥ Heer, houd mijn hart weg van hoogmoed of veroordeling, 

alleen maar omdat het Joodse volk U nog niet kent, Jezus 

Christus. (vers 8) 
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Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen 

zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de 

heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. (vers 11) 

♥ Heer, help me om zo te leven dat ook Joodse moeders een 

relatie met U wensen. (vers 11) 

 

Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies 

rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! (vers 12) 

♥ Heer, help ons met vreugde uit te kijken naar de tijd dat Uw volk 

U als hun Heer zal erkennen! (vers 12) 

 

Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid 

over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in 

de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 

(vers 22) 

♥ Heer, help me om niet op mezelf te vertrouwen, maar om altijd 

op U en Uw genade te vertrouwen. (vers 22) 

 

Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild 

was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, 

hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden 

op hun eigen olijfboom. (vers 24) 

♥ Heer, help me nooit te vergeten dat ik alleen maar gered ben 

door Uw genade! (vers 24) 

 

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis 

(opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel 

verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de 

heidenen is binnengegaan. (vers 25) 

♥ Heer, help mij om mijn aandeel te leveren, zodat het Evangelie 

alle  heidenen bereikt die nog niet gered zijn, zodat het Joodse 

volk zijn hart kan openen voor Jezus. (vers 25) 

 

Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, 

maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.  

(vers 28) 

♥ Liefhebbende Vader, laten wij moeders in Europa nooit Uw 

trouw aan Uw geliefde volk, Israël, vergeten! (vers 28) 
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Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om 

Zich over allen te ontfermen. (vers 32) 

♥ Heer, U hebt ons allemaal in ongeloof laten wandelen, zodat U 

ons Uw barmhartigheid kunt tonen. Heer, we vragen dat onze 

kinderen, hun leraren en al het schoolpersoneel dat nog niet in 

U gelooft, Uw  barmhartigheid mogen leren kennen en 

ervaren! (vers 32) 

 

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, 

hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 

(vers 33) 

♥ Heer, laat me steeds meer groeien in mijn begrip van hoe 

oneindig groot en machtig U bent! Help me om meer en meer 

op U te vertrouwen! (vers 33) 

 

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de 

heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (vers 36) 

♥ Heer, alles draait om U. Ik aanbid U! (vers 36) 

 

 

Hoofdstuk 12 

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, 

om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en 

voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. (vers 1) 

♥ Heer, door Uw grote genade geef ik mijn hele leven aan U, als 

antwoord  op Uw grote liefde voor mij. (vers 1) 

  

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd 

door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen 

onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van 

God is. (vers 2) 

♥ Help me om me niet gelijkvormig te worden aan het model van 

deze wereld. Hervorm en vernieuw mijn gedachten en emoties, 

zodat ik Uw wil ken. (vers 2) 

 

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet 

hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in 

bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder 

heeft toebedeeld.  (vers 3) 

♥ Help me om eerlijk tegen mezelf te zijn en niet te hoog van 

mezelf te denken. Heer, ik wil alleen Uw wil doen! (vers 3) 
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...zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder 

afzonderlijk leden van elkaar. (vers 5) 

♥ Help ons moeders om onze plaats in te nemen en er voor 

elkaar te zijn. (vers 5) 

 

Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en 

houd vast aan het goede. (vers 9) 

♥ Geef ons oprechte liefde in ons hart, help ons het kwaad te 

haten en het goede lief te hebben. (vers 9) 

 

Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de 

Heere. (vers 11) 

♥ Help ons moeders om gevuld te zijn met Uw Heilige Geest en 

om goede moeders te zijn die dienen met ijver en toewijding. 

(vers 11) 

 

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in 

het gebed. (vers 12) 

♥ Geef ons vreugde in onze hoop, want U zult alles doen wat U 

beloofd heeft te doen. Help ons om nooit te stoppen met 

bidden! (vers 12) 

 

Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. (vers 14) 

♥ Heer, help ons om te zegenen en te bidden voor degenen die 

ons haten en vervolgen. (vers 14) 

 

Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is 

voor alle mensen. (vers 17) 

♥ Heer, help ons moeders om ons altijd rechtvaardig te gedragen 

ten  opzichte van anderen en leer ons altijd een goed 

voorbeeld te zijn voor iedereen. (vers 17) 

 

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er 

staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt 

de Heere. (vers 19) 

♥ Heer, help me om alle rechtvaardiging aan U over te laten, op 

Uw manier zult U er voor zorgen. (vers 19) 

 

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade 

door het goede. (vers 21) 

♥ Heer, help me altijd het kwade te overwinnen door het goede.  

(vers 21) 
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Hoofdstuk 13 

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over 

hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de 

gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld... (vers 1) 

♥ Heer, geef me de nederigheid om me te onderwerpen aan de 

regerende autoriteiten, in het vertrouwen dat U ze heeft 

aangesteld. (vers 1) 

 

Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie 

belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer 

toekomt. (vers 7) 

♥ Heer, help ons om niet respectloos te spreken over onze leraren 

en  degenen die het gezag over ons hebben. Help ons om 

onze verplichtingen in dit opzicht na te komen. (vers 7) 

 

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de 

vervulling van de wet. (vers 10) 

♥ Help me om mijn naaste lief te hebben, en hem of haar geen 

kwaad te doen. (vers 10) 

 

Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, 

niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en 

losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. (vers 13) 

♥ Heer, ik wil mijn leven leiden als een goed voorbeeld voor 

anderen. Geef me een zuiver hart. (vers 13) 

 

Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees 

niet om begeerten op te wekken. (vers 14) 

♥ U, Heer Jezus Christus, zou mijn mooiste kleding moeten zijn. 

Help me al het andere los te laten. (vers 14) 

 

 

Hoofdstuk 14 

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over 

meningsverschillen te strijden. (vers 1) 

♥ Help ons moeders om andere christenen onvoorwaardelijk te 

accepteren. (vers 1) 

 

Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven 

wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. 

(vers 8) 

♥ Heer, laat ons groeien in ons begrip hiervan: we horen bij U, of 

we nu leven of sterven. (vers 8) 
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U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw 

broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus 

gesteld worden. (vers 10) 

♥ Heer, hou me tegen om anderen te veroordelen of om op hen 

neer te kijken. U bent de enige Rechter! (vers 10) 

 

Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan 

God. (vers 12) 

♥ Lieve Vader, help me om op mijn eigen gedrag te letten, veel 

meer dan op dat van anderen! (vers 12) 

 

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar 

uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.  

(vers 17) 

♥ Heer, Uw wil moet centraal staan in mijn leven. Heilige Geest, 

vul me met vrede en vreugde. (vers 17) 

 

Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw 

bevordert. (vers 19) 

♥ Heer, help ons alles in het werk te stellen om in vrede met 

elkaar te leven en elkaar te versterken in ons geloof. (vers 19) 

 

Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen 

waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin 

hij zwak is. (vers 21) 

♥ Help me om rekening te houden met anderen. Ik ga liever 

zonder iets, dan dat ik iemand anders laat struikelen. (vers 21) 

 

Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit 

geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. (vers 23) 

♥ Heer, Ik wil er zeker van zijn dat ik alles in geloof doe, zodat ik 

niet in zonde val. (vers 23) 

 

 

Hoofdstuk 15 

Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot 

opbouw. (vers 2) 

♥ Heer, help me om het welzijn van mijn naasten in gedachten te 

houden en hen te bemoedigen in geloof en goede werken. 

(vers 2) 
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Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder 

geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door 

de Schriften de hoop zouden behouden. (vers 4) 

♥ Heer, help me om Uw Woord regelmatig te lezen, en om te 

vertrouwen op- en me vast te klampen aan al Uw beloften. 

(vers 4) 

 

En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven 

onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus 

Jezus... (vers 5) 

♥ Heer, geef ons moeders een geest van eenheid, zodat we 

samen op Uw Woord kunnen vertrouwen. (vers 5) 

 

...opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze 

Heere Jezus Christus verheerlijkt. (vers 6) 

♥ Help ons in onze MiG-uren om U in eenheid te prijzen en te 

aanbidden. (vers 6) 

 

Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot 

heerlijkheid van God.  (vers 7) 

♥ Help ons moeders in Europa & Israël om elkaar met heel ons 

hart te  accepteren, net zoals U ons heeft geaccepteerd. Ik 

bid dat dit U zal verheerlijken.  (vers 7) 

 

En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! (vers 10) 

♥ Heer, ik bid dat alle moeders in Europa & Israël U samen in 

eenheid zullen prijzen. (vers 10) 

 

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en 

vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de 

kracht van de Heilige Geest. (vers 13) 

♥ Heer, schenk ons hoop en geloof. Vul ons moeders met 

vreugde en  volmaakte vrede, zodat onze hoop steeds 

sterker wordt, terwijl we bidden voor onze kinderen en voor 

onze scholen. (vers 13) 

 

Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op 

u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in 

staat ook elkaar terecht te wijzen. (vers 14) 

♥ Heer, help ons moeders om open en eerlijk tegen elkaar te zijn.  

Help ons om elkaar te stimuleren en te bemoedigen. (vers 14) 
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Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. 

(vers 17) 

♥ Jezus, doe Uw werk door ons heen, vooral in het gebed voor 

onze  kinderen en de scholen in Europa & Israël. (vers 17) 

 

Maar zoals geschreven staat: Zij aan wie niets over Hem verkondigd 

was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het 

begrijpen. (vers 21) 

♥ Heer, gebruik ons, zodat mensen die nog nooit van U gehoord 

hebben, U kunnen leren kennen. (vers 21) 

 

...want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het 

goedgevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de 

heiligen in Jeruzalem. (vers 26) 

♥ Heer, geef ons een open hart, zodat we kunnen helpen de 

lasten van andere moeders te dragen en hen te ondersteunen 

in hun nood. (vers 26) 

 

En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en 

door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de 

gebeden tot God voor mij... (vers 30) 

♥ Heer, het is Uw liefde die ons moeders in Europa & Israël  

samenbindt. Doordring ons van de verantwoordelijkheid om 

voor elkaar te bidden.  (vers 30) 

 

En de God van de vrede zij met u allen zijn. Amen. (vers 33) 

♥ Heer, wees alstublieft met ons allen, met elke moeder, met 

onze kinderen, met onze gezinnen, met alle leraren en 

schoolwerkers, met alle landen, met Europa & Israël. Schenk ons 

Uw vrede! (vers 33) 

 

 

Hoofdstuk 16 

...opdat u haar (Febe, onze zuster,) ontvangt in de Heere op een 

wijze die de heiligen waardig is, en haar bijstaat in elke zaak waarin 

zij u nodig heeft, want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, 

ook aan mijzelf. (vers 2) 

♥ Heer, help me om een hart en een huis te hebben dat 

openstaat voor  andere christenen. (vers 2) 
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Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij 

dan ook over u en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar 

ook oprecht wat het kwade betreft. (vers 19) 

♥ Heer, help ons moeders om precies te doen wat U wilt. Geef 

ons altijd  wijsheid om te doen wat goed is en om te haten wat 

slecht is. (vers 19) 

 

En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten 

verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. 

Amen! (vers 20) 

♥  Heer, geef ons Uw vrede, en de zelfverzekerde zekerheid dat U 

satan heeft verslagen! (vers 20) 

 

Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn 

Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de 

openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen 

verzwegen was...  (vers 25) 

♥ Heer, ik dank U dat ik gered ben. Dank U dat Uw evangelie aan 

mij is verkondigd. (vers 25) 

 

….aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de 

heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. (vers 27) 

♥ Heer, U alleen bent wijs. We mogen U kennen door Jezus 

Christus en we bidden dat elk kind en elke school in Europa & 

Israël zal komen om U te loven en te aanbidden voor alle 

eeuwigheid. (vers 27) 

 

Lieve Vader, laat het ook zo zijn in: Israël, Albanië, Andorra, België, 

Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Slovenië, Kroatië, Cyprus, 

Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 

Hongarije, Ierland, Italië, Kazachstan, Kosovo, Letland, Liechtenstein, 

Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, 

Nederland, Noord Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, 

Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slowakije, 

Spanje, Tsjechië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, IJsland, 

Zweden, Zwitserland. Dat bidden wij in Jezus' Naam! 

 

Amen. 


