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Bidden veor kinderen en scholen
Pricns pour les enfants et les écoles
Gebet fir Kinder und Schulen

STAP 1 - LOFPRIJS IK PRIJS GOD OM WIE HIJ IS.

Spreek lof over onze God die ons licht is; Hij is Degene Die ons geestelijk verlicht en de bron is
van alles wat waar is.

2 Samuel 22:29 U bent mijn lamp, Heer, U, Heer, verlicht mijn duisternis.

Johannes 8:12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij
volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.

Psalm 119:105 Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

STAP 2 - BELIJDEN IK WIL EEN REIN KANAAL ZIJN.

Belijd in stilte je zonden aan de God die vergeeft. Gebedspunten komen later.

Daniel 2:22 Hij onthult diepe, verborgen dingen, Hij weet wat in duister is gehuld, en het licht
woont bij Hem.

Laten we onszelf onderzoeken: bid de Heer, dat Hij eventuele verborgen/onbewuste zonden
aan het licht brengt, zodat de boze er geen vat meer op zal hebben. Hoe makkelijk wijken
we af van onze weg in het Licht, en zijn we ons niet meer bewust van de aanwezigheid van
onze Heer.

STAP 3 — DANKEN IK DANK GOD OM WAT HIJ DOET.

In verleden, heden en toekomst. Deel gebedsverhoringen. Gebedspunten komen later.

2Kor.4:6 De God Die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’” heeft in ons hart het
licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van Zijn luister, die afstraalt
Van het gezicht van Christus.

Dank de Heer voor Zijn beloftes, dat ons leven veilig is in Zijn hand, zowel in het verleden,
heden en toekomst. Dank de Heer voor eventuele gebedsverhoringen.

STAP 4 - VOORBEDE IK BOUW EEN MUUR VAN GEBED.

BIDDEN VOOR KINDEREN/JONGEREN

Naar psalm 1192:105 & Mattheus 5:16

Heer, ik bid dat Uw Woord een lamp zal zijn voor 's voet en een licht op zijn/haar pad.
Laat zijn/haar licht zo schijnen voor de mensen, dat zij ziin/haar goede werken zien en onze
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Naar Romeinen 13:11-12

Heer, het moment is toch gekomen waarop hij/zij uit de slaap moet ontwaken, want nu is de
redding nabij... De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laat tof het inzicht komen
dat hij/zij zich ontdoet van de praktiken van de duisternis en zich laat omgorden met de
wapens van het licht.




BIDDEN VOOR LEERKRACHTEN/SCHOOLPERSONEEL

Naar Handelingen 26:18

Heer, gebruik ons om de ogen te openen van . Bekeer hem/haar van de duisternis tot
het licht en van de macht van Satan tot God, opdat hij/zij vergeving van de zonden en een
erfdeel onder de geheiligden zal ontvangen door het geloof in Jezus.

Gebedspunten: Bid dat de ogen van de leerkrachten mogen geopend worden voor het
evangelie van redding en bevrijding. Bid dat de posities in je school ingevuld zullen worden
door mannen en vrouwen met ontzag voor God . Bid dat het tekort aan leerkrachten zal
worden aangevuld, door Christenen die gehoor geven aan Gods roeping. Bid voor goede
PEGO- leerkrachten, met een sterk getuigenis.

Als je schoolpersoneel persoonlijk kent, noem hen bij naam en vul aan met concrete
gebedspunten.

BIDDEN VOOR SCHOLEN/ HET ONDERWIJS

1Joh. 1:5b: God is licht, eris in Hem geen spoor van duisternis.

Heer, laat Uw licht schijnen over de scholen, zodat er geen spoor van duisternis zal zijn. Laat
alles wat verborgen is, aan heft licht komen!

Gebedspunten: Bid voor een geestelik ontwaken, een opwekking op de scholen. Bid dat
scholen zich laten leiden door Bijbelse waarden en hoge morele normen bij het uitzoeken
van het lesprogramma. Bid voor bescherming van elk kind/jongere op de school. Bid dat de
Heer voorziet in minstens 1 christen per school in ons land zodat elke school gebedsdekking
krijgt. Bid dat er in het lesprogramma plaats mag blijven voor het vak godsdienst.

BIDDEN VOOR MOEDERS IN GEBED

Zegen en bid voor elkaar. Bid voor de MIG- werking.

Naar psalm 31:17 Laat het licht van Uw gelaat over mij schijnen, foon Uw trouw en red Uw
dienares.

Gebedspunten: Bid voor elkaars moederhart, dat we moedig blijven volharden in het geloof
en gebed voor onze kinderen en de scholen. Bid om bescherming over de bediening van
MIG. Bid dat er geen enkele (groof)moeder alleen zal staan in gebed maar dat zij de weg
naar een gebedsgroep zal vinden.

Belofte: Psalm 37:5-6

Leg je leven in de handen van de Heer; verirouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: Het recht
zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Afspraak: Gedeeld in de
groep, blijft in de groep.




