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STAP 1 – LOFPRIJS                                                                 IK PRIJS GOD OM WIE HIJ IS.  

Spreek lof over God die zich over ons ontfermt; Degene die barmhartig, genaderijk en 

goedertieren is.    Gebedspunten komen later. 

Jesaja 30:18  En toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij  

                       Zich oprichten om Zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een God van  

                       recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht. 

 

Klaagliederen 3: 22-23  Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen  

                                         grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt  

                                         Uw trouw. 

 

Psalm 116:5  De Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming. 

 

STAP 2 – BELIJDEN                                                               IK WIL EEN REIN KANAAL ZIJN.  

Belijd in stilte je zonden aan de God die vergeeft. Gebedspunten komen later. 

1 Joh. 1:9                    “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de 

zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 

Spreuken 28:13  Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en 

vermijdt, krijgt vergeving. 

STAP 3 – DANKEN                                                           IK DANK GOD OM WAT HIJ DOET.  

In verleden, heden en toekomst.  Deel gebedsverhoringen. Gebedspunten komen later.  

Psalm 40:12  U, Heer, U weigert mij Uw ontferming niet, Uw liefde en trouw zullen mij steeds 

bewaren. 

1Thess.5:18a “Dank God in alles.” 

STAP 4 – VOORBEDE                                                        IK BOUW EEN MUUR VAN GEBED.  

BIDDEN VOOR KINDEREN/JONGEREN 

Naar 2 Kronieken 30:9   

Heer laat…… inzien dat U ‘genadig en barmhartig’ bent, en dat U ‘het aangezicht’ niet van 

hem/haar zult  ‘afwenden’ als hij/zij zich tot U bekeert. 

 

Naar Kolossenzen 3:12  



Heer ik bid dat  __________ zich zal kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 

zachtmoedigheid en geduld, omdat U hem/haar hebt uitgekozen en hem/haar liefhebt.  

 

Gebedspunten:………………………………………………………………………………………………….. 

BIDDEN VOOR LEERKRACHTEN/SCHOOLPERSONEEL 

Hand. 26: 18: “Open de ogen van __________ en bekeer hem/haar van de duisternis tot het 

licht en van de macht van de satan tot God, opdat hij/zij vergeving van de zonden 

ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus.”  

 

Gebedspunten:  Bid dat de ogen van de leerkrachten mogen geopend worden voor het 

evangelie van redding en bevrijding. Bid dat christenleerkrachten de gelegenheid krijgen om 

te getuigen van onze God. Bid dat de leerkrachten in deze periode van hoge 

coronabesmettingen de moed niet verliezen en kracht zullen vinden in het lesgeven met een 

mondmasker, zo ook voor de leerlingen die met mondmasker de lessen volgen. 

BIDDEN VOOR SCHOLEN/ HET ONDERWIJS  

Naar Nehemia 2:18: Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had, en ook 

bracht ik de woorden van de koning over. ‘Laten we dan meteen met de herbouw 

beginnen’, zeiden ze, en ze pakten het werk voortvarend aan. 

Gebedspunten:  Bid voor een geestelijk ontwaken, een opwekking; dat de scholen geleid 

worden door Bijbelse waarden en hoge morele normen. Bid dat de scholen een veilige plek 

zullen zijn waar vrede is. Bid voor bescherming voor elk kind op de school. Moge Uw Naam 

geëerd worden. Bid dat de Heer voorziet in minstens 1 christen per school in ons land zodat 

elke school gebedsdekking krijgt. 

BIDDEN VOOR MOEDERS IN GEBED 

Zegen en bid voor elkaar. Bid voor de MIG- werking. 

 

Rom.12:1  Zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een 

levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die 

van u wordt gevraagd. 

 

Gebedspunten: Bid voor elkaars moederhart, dat we onze hoop op God stellen en in 

verwachting zullen uitzien hoe Hij onze gebeden gaat beantwoorden! Bid voor volharding in 

de MIG gebedsgroepjes. Bid dat God voor elke Vlaamse provincie een MIG-contactpersoon 

zal roepen zodat ons MIG netwerk overzichtelijk wordt per Vlaamse provincie.  

 

Zegen:  Hebreeën 4:16   Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de 

Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. 

 

 

 

 
Afspraak: Gedeeld in de 

groep, blijft in de groep. 


